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RUN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ- 


MDD SAPMASINDAN ARIN 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DIRMAK VE PARTİYİ TEKRAR ESKİ BİRLİK VE BERABERLİ-GİNE KAVUŞTURARAK EYLEMİ 


İÇİNDE GÜÇLENDİRMEKTİR. 


MANİSA VE ESKİŞEHİR İL KONGRELERİNİ SOSYALİST DEVRİMCİLER KAZANDI 


Kuyrukçular Teröristler İttifakı Bozguna Uğradı 


Türkiye İşçi Partisi'nin il ve ilçe kongrelerinin sosyalistlere yakışır bir biçimde yapılmasına devam ediliyor. 
Sosyalistler için bir yüzkara- sı teşkil eden İstanbul kongresinden buyana, bi kongreler sosyalist disiplin 


Değerli Okurlar, 


Haftalık yayının bu sayısı basıma girmek üzere iken, Türkiye tarihinin en önemli işçi direnişi başlamış bulunuyordu. Bu direniş, EMEK'in baştan beri yılmadan tekrarladığı görüşlerini de doğrulamaktadır. 


EMEK, daha ilk sayılarında «işçiler kendisi için sınıf oluyor» diyerek işçi sınıfının mücadelesinin anlamını açıklıyordu. Bu 


görüşümüz, işçi sınıfının devrimci mücadelesinden ürkenler, özellikle milli 


demokratik devrimci adı altındaki gruplar tarafından eleştirilmiş ve işçi sımıfımızın varlığı ve mücadelesi inkâr edilmek istenmişti. Olaylar çok kısa zamanda bu kişileri yalancı çıkarmış ve EMEK'- in Türkiye üzerine görüşlerini bir kez daha doğrulamıştır. 


Bu sayımızda, MDD'ci zorbaların son «marifet» leri ile son iki TİP İl kongresinin cereyanını okuyacaksınız. MDD ha-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Yazısız 


MDD, YADA «SOSYAL 
FAŞİZM» ÖZENTİLERİ 


ve sosyalist demokrasi sınırları içinde başarıyla yürütülmektedir. 

Geçen hafta yapılmakta olduğu bildirdiğimiz Manisa ve Eskişehir kongreleri de aynı olumlu hava içeri tamamlanmış ve her de Sosyalist Devrimciler kazanmıştır, 


MDD'CİLER MANİSA'DA 


Türkiye Sosyalist hareketi aynı merkezden yönetilen bir saldırıyla karşı karşıyadır. Bir yanda burjuvazi açıkça hücum borusu çalarken; öte yandan sosyalist mücadelemiz maskeli haydutlar eliyle arkadan hançerlenmek üzeredir, İki yıldan bu yana sosyalist saflara etkin bir biçimde ve sinsice sokulan Milli Demokratik Devrim hareketi, artık gerçek yüzünü gö termekten sakınmamaktadır. Önceleri, Türkiye İşçi Partisi'ni yıpratarak, kapitalizme karşı mücadeleyi yasaklayarak ve «önalizm» diyerek işe başlayan provakatörler, artık burjuvazinin himayesi altında zorbalık gösterilerine çoktan başlamışlardır. Son bir kaç yılın olaylarını birazcık hatırlayanlar, MDD hareketinin hangi teorik kılıflar takınarak, nasıl başlayıp nerelere kadar uzandığını kolayca göre- 


ce bağımsızlık, sonra s 


ceklerdir. 

Haziran 1969'da sosyalizm düşmanları İşçi Birliği'nin mitingini basıyorlardı. 1969 Ka- 


sım'ında o MDD'ci bozguncular Çankaya Kongresinde bütün hünerlerini ortaya koyarak, 


sosyalistlere demir sandalyelerle saldırıyorlar ve kongreyi sabote ediyorlardı, 1970 Martında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ve ODTÜ'de sosyalist gençlerin yürüttüğü anti-faşist kampanyayı tabanca zoruyla baltalıyorlardı. Nisan 1970'de, İstanbul İl Kongresini parti-dışı saldırganlar aracılığıyla iğdiş ederek, sosyalistleri silâhla teh-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UMDUKLARINI 
BULAMADILAR. 


ei Manisa il öröz, kongre öncesinde MDD'cilerin kalesi olarak tanıtılıyordu. Gerçekten MDD'- ciler iki yıldan beri Manisa'- lı parti üyelerinin hedefler ni şaşırtmak Sosyalist Devrim çizgisinden saptırmak için çok çaba harcamışlardı. 
Tütün üreticilerinin tefeciye, . aracı tüccara ve burjuva devlet tekeline karşı mücadelesini, anti-feodal olarak göstermişler ve devrimci köylülerin o düşmanlarının kim olduğunu bilmemeleri | için ellerinden geleni yapmışlardır. Özellikle Akhisar'da sosyalist savaşı yürüten devrim- cilerin kafası iyice bulandırılmıştı. Partimizin içine düştüğü son bunalımdan umutsuzluğa kapılan ve MDD'cilerce de yolları ve hedefleri şaşırtılan Akhisar'ın emekçi sosyalistleri Sosyalist Devrim çizgisine ve onu savu-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SON HABER 


İŞÇİLER 
DİRENİYOR 


Burjuvazinin, işçi sınıfı üzerinde faşist bir dikta kurm. 
çabalarını protesto etmek ve) Anayasal hakları burjuvaziye) yedirmemek üzere, DİSK'e bağh işçiler İstanbul ve İzmit) bölgesinde topyekün bir direnişe geçmişlerdir. e İzmit'ten| 5.000 işçi jandarma ve polis) 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ALMANYADAN HABERLER 


Almanya Türk Öğrenci Federasyonu (ATÖF) nun 11 Haziran 1970 Perşembe günü Braunschweig'de başlayacak olan Ulusal Gençlik Kongresi ile devamında yapılacak Genel Kurulu için ATTF Başkanlığı Almanya'daki İşçi ve öğrencilere aşağıdaki duyuruyu yapmıştır. 


«İŞÇİ VE ÖĞRENCİ KARDEŞ, 

Yurdumuzda devam eden sömürü düzeninin halkımız üzerindeki baskısı, artık çekilemiyecek kadar artmış, bir tarafta pahalılık, diğer tarafta açlık ve işsizlik almış yürümüştür. Milyonlarca insanımız yarını- na olan güvenini kaybedip akşam yatağına yarı aç, yarı tok girerken, mevcut düzeni ayakta tutan vurguncu güçler (yerli ve yabancı) baskı altında bunalmış bu halkımızın tepkisini önlemek, hızla uçuruma doğru giden Türkiye'de biraz daha hırsızlıklarına devamedebilmek için faşist hareketlere yönelmişlerdir. 

Özel surette yetiştirdikleri komando birliklerini, senelerce unutulmuş ve mahrumiyet bölgesi olan Doğuda harekete geçirerek, geceyarısı halkı yataklarından sürükleyip toplama kamplarına doldurmaya ve en adice baskılarda bulunmaya başlamışlardır. Artık ülkemizde hiçbir gün boş geçmemekte, Türkiye'yi elin- de tutan vurguncu takımı silahlı ve joplu ordularına üniversiteleri bastırmakta, ağadan kırbaç yiyen köylünün üzerine saldırtmakta ve patrondan emeğinin karşılığını isteyen işçiyi vurdurtmakta. 

Yine o vurguncu takımı kendilerine karşı olan kuruluşların faaliyetlerini kısıtlamak için meclise yeni kanun teklifleri getirmekte ve halktan yana olan bi tün gelişmeleri yok etme planları hazırlamaktadır. 

Yine o vurguncu takımı kendi adamlarını solcu kuruluşların içine sokarak bunları ele geçirmeye ya da parçalamaya çalışmakta ve bu uğurda gerekeni yapmaktadır. Yurt içinde MDD'cilerin İşçi sınıfının tek siyasi örgütü TİP'e karşı yaptıkları saldırıların altında işte bu yatmaktadır. Bu konuda Sosyalist Devrimci arkadaşlarımıza çok önemli görev düşmektedir. 
Bu görevin önde geleni, yıkıcılara ve işçi düşmanları- na zerrece taviz vermeden mücadeleye devam edilme- 

Yine o vurguncu takımı yurt içindeki bu örgütleri parçalama ya da ele geçirme faaliyetine Almanya'da da devam etmeye başlanmıştır. Almanya Türk Öğrenci Federasyonu'na bağlı Münih ve Köln Öğrenci dernekleri bundan 15 gün önce yayınladıkları bildirilerde ATTF'ye saldırmaktalar ve «ATTF gibi seviyesini belli etmiş bir kuruluşla ATÖF nasıl işbirliği yapabiliyor ve alt kuruluşlarına salık verebiliyor?» diye 

şimdiki ATÖF yöneticilerine sormaktadır. Köln Türk 


Öğrenci Derneği bildirisinin bir yerinde şu sözleri etmekle ne olduğunu daha iyi ortaya koyuyor: «ATTF 5.2.1970 tarihli bildirisinde görüşlerini şöylece ortaya koymuştur: «...Emekçi sınıfının o sosyalist iktidarını, yurdumuzu nasırlı ellere teslim edinceye kadar...» 
Bu cümlemizi eleştirmekteler «Bu ifadelerde yatan anlam, hiçbir şekilde öğrenci sorunlarıyla bağdaştırılamaz.» demekteler, 

Şimdi biz, gerçekten seviyesizin kim olduğunu bu zavallılara hatırlatalım: Türkiye'yi bu hale getirenler, bizi çolukçocuğumuzdan ayırarak yabancı ülkelere göç ettirip el açtıranlar, bizi hor görüp seviyesizlikle suçluyanlar, vurguncular, soyguncular, bu düzenin ayakta durması için gayret sarfedenler, ülkemizin yer altı ve yerüstü kaynaklarını, kendi menfaatleri için yabancılara peşkeş çekenler ve tüm emek sömürücüleri, ATTF kula kul olmaya yeter, işçinin ve köylünün horlamp ezilmesine yeter, soyguna ve vurguna dur ve tek kelimeyle İşçi ve köylünün sosyalist iktidarına evet der. Tekrar diyoruz, EMEKÇİ SINIFININ SOSYALİST İKTİDARINI KURUNCAYA KADAR MÜCADELE-MİZ DEVAM EDECEKTİR. Bu düzenin belirli şeylerinden istifade edip bizde seviye aramıya kalkan kendi deyimleriyle «Aydın Gençler!..» bilerek bu düzene hizmet ediyorlarsa, hemen şimdi söyliyelim ki nasırlı eller birgün bu kokuşmuş düzenin üstüne yumruğunu indirdiği zaman bir suçlu yaftasıda kendi alınlarına yapışacak ve çocukları yüzlerine tükürerek önlerinden geçeceklerdir. Şayet bilmiyerek yapıyorlarsa kendilerini uyaralım, biraz okusunlar ve Türkiye'yi iyi tanısınlar. Hakim çevrenin aleti olmak insana sonradan azap çektirir. 

Görülmektedir ki ATÖF'ün Genel Kurulunun yaklaştığı bir sırada ortaya çıkan bu gibi şeyler boşu boşuna değildir. Bu genel kurulda puan toplayıp ele geçirmek için yapılmış harekettir. 

SOSYALİST DEVRİMCİ ARKADAŞ, 

Görevlerinden biride örgütlerin ele geçirilmesidir. 
Çünkü o aracı emekçi sınıfının davasında kullanmak için bunu yapacaksın. Bütün olanaklardan ve fırsatlardan istifade edeceksin, çünkü milyonlarca halkın kurtulması için. 

SOSYALİST DEVRİMCİ ARKADAŞ, 

ATÖF'ün yaptığı Ulusal Gençlik Kongresine ve Genel Kuruluna katıl ve gerçekleri orada söyle. İşçi düşmanlarına sahayı boş bırakma. ATTF bunu senden önemle istemektedir. Bunların her ikisinede ATTF katılacaktır. 


ULUSAL GENÇLİK KONGRESİNDE BULUŞA-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MDD, YADA «SOSYAL FAŞIZM» 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dit ediyorlardı. Altındağ kongresini, yedeklerine aldıkları bir bölük Sosyal Demokrat gençle birlikte basarak, yaptırmıyorlardı. İşte o günlerden bu yana devrimci o (!) terör düşkünü zorbalar işi daha da azıttılar. 
Son bir ay içinde İzmir'de, İzmit'te, Antalya, Manisa ve Eskişehir'de uğradıkları hezimetin hırçınlığıyla etrafa yeniden saldırmaya başladılar. 

Anarşizmin gözü dönmüş kurbanları silâhlarını sosyalistlerin üzerine çevirdiler. Tuttukları yolun © çıkmazlığını göre zorbalar sol dergileri basmaktan ferdiyetçi terörizme kadar her türlü pervasızlığı denemeye başladılar, 

Geçtiğimiz hafta içinde, ortaya çıkan olaylar, MDD sapmasının sosyalizm için ne büyük baş belası olduğunu açıkça belgelemiştir. Önce İzmir'de iki arkadaşımız (üniversitede sınavlara sokulmamışlardır. Ar- 
“kasından Hacettepe Üniversitesindeki sosyalist gençlerin çalışma odaları basılmış ve arkadaşlarımız ölümle tehdit edilmişlerdir. Daha sonra, burjuyazinin şemsiyesi altında meydanı boş bulan yüz kişilik MDD güruhu tarafından Sosyalist Gençlik Örgütü hücuma uğramıştır. Örgütte az sayıda arkadaşımızın bulunmasını firsat bilen terörist kabadayılar sürü halinde binaya girmiş ve arkadaşlarımızın üzerlerine çul-Janmışlardır. Her türlü insani özden yoksun o zorbalar «Eğer bir daha parti kongrelerine katılırsanız sizi daha beter ederizs diye de akıllarınca gözdagı vermişlerdir. e Başlarındaki marazi kişiler TİP Genel Merkezini basacaklarını ve Aren ile Boran'ın yüzlerini dümdüz edeceklerini söyleyerek iman tazelemişlerdir, 

SGÖ'yü basanların büyük bir kısmı ne (yaptığının farkında olmayan aldatılmış gençlerdi. 
Sosyalist gençlik eylemlerini boğazlayan aktörlerin kışkırtmalarıylı devrimcilere saldırdıklarını bilmiyorlardı bile. Bilmiyorlardı ki MDD hareketi artık can çekişmektedir, ölüm döşeğindedir ve ölümün verdiği korku içinde tepinip durmaktadır. Bilmiyorlardı ki döktikleri kan sosyalist kanıdır. 
Ve bilmiyorlardı ki gözü kapau mücadelenin varacağı yer kendilerinin de mezarı olacaktar, 

BURJUVAZİ YENİ 
YANDAŞLAR 
KAZANMIŞTIR: 
MDD'Cİ FAŞİSTLER 

MDD'ci faşist komandolar, MHP'i faşistler taş çıkarta- 


cak kadar başarılı çalışıyorlar. 
«Devrimci terörs adı altında DEV-GENÇ'in kuş beyinli liderleri burjuvazinin değirmenihe su taşıyorlar. Artık yeni faşistler öylesine ustalık kazandı ki, eskilerine hiçbir iş bırakmıyorlar. Paralı polisler, gönüllü O ajan-provakatörlerin yanında sosyalizm düşmanlığın- da yaya kalıyorlar. Saflarına yeni unsurların katıldığını gören egemen sınıflar ellerine kı- na yaksalar yeridir. Sosyalist Devrim mücadelemizin önüne dikilen yeni engeller varken, egemen sınıflar kendi iç problemlerini rahatça çözebilme fırsatına kavuştukları için, ne kadar sevinseler yeridir. Ve MDD'ci ajanlar tarihi görevleri- ni yerine getirmenin mutluluğu içinde ne kadar şımarsalar yeridir, 


FAKAT BURJUVAZİ 

VE MASKELİ 

MÜTTEFİKLERİ 

UZUN ÖMÜRLÜ 

OLMAYACAKLARDIR. 

Bütün devrimciler ve aldatılmış MDD'ciler unutmasınlar ki, sosyalist mücadele faşizme karşı savaş içinde güçlenir. Biz sosyalistler bu saldırılarla ilk defa karşılaşmıyoruz. Akhisar'- da, Ödemiş'te, Bursa'da, Kayseri'de, Erzurum'da, Eskişehir'- de, Sincan'da... yani kisaca Türkiye'nin her tarafında, burjuvazinin örgütleyip üzerimize yolladığı saldırganları biz 'TİP'liler ilk defa görmüyoruz. 
Bizim kongrelerimiz ilk defa basılmıyor. Ve biz partimizin binalarını ilk defa korumuyoruz. Nasıl Dönüşüm olayların- da faşistler geriletilmişse; nasıl burjuvazinin faşist yasaları kötürüm edilmişse; aynı şekilde maskeli zorbalar da öylesine yenilecektir. Biz sosyalistler gücümüzü emekten, bilincimizi bilimsel sosyalizmden alırız. Bu gücün ve bu bilincin karşısında yıkılmayacak duvarları henüz tarih tanımadı. 
Bütün sosyalizm düşmanları, 

hele saldırılarınızı yoğunlaştırın! Kızılı gören azgın boğalar gibi saldırın hele! İşte o zaman devrimci şiddetin ne olduğunu iyi öğreneceksiniz. İşte o zaman sosyalistleri iyi tanıyacaksınız. Ve İşte o zaman, siz üniversite saraylarında devrimcilik oynayan şarlatanlar, Sosyalist Devrimcilere saldırmanın tekin olmadığın (o anlayacaksimz. 


KAHROLSUN FAŞİZM HAYRANLARI 
KAHROLSUN SOSYALİST DEVRİM DÜŞMANLARI 
YAŞASIN SOSYALİST MÜCADELENİN ZAFERİ 


KUYRUKÇULAR 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nan sosyalistlere «hain» gözüyle bakıyorlardı. 

Bütün bunlardan kuvvet alan Dev-Genç üyeleri kongre başlamadan yine eski küstahlıklarını ve disiplin tanımazlıklarını göstermişlerdir. En hoşgörüden yoksun, sosyalist sorumluluktan bi- haber yaygaracılar, kongrenin güvenliğini koruyan partililere ( saldırmışlar, fakat karşılarında şamataya pabuç birakmayan sosyalistleri bularak kuyruklarını kısmışlardır. Kongrenin başlangıcından bitimine kadar da sokak kabadayılarına has üslüpla küfürler ve tehditler savunmuşlardır. Demokratik bir ortam içinde (tartışıldığında herzaman o kaybedeceklerini bildiklerinden işi zorbalığa dökmeye çalışmışlardır. Fakat şunu hemen belirtelim ki sosyalistler insanlarla anladıkları dilden konuşmasını bilirler. Eğer aramızdaki mi cadeleyi onların aşağılık düzeylerinde (o yürütmüyorsak, bugünün sosyalist hareketinin buna tahammülü olmadığı içindir, Burjuvazi gemi azıya almışken, demokratik haklar gün geçtikçe ağır darbeler (o yiyorken ve devrimci hareket henüz dağınıklıktan kurtulmamışken kaba kuvvete dökmek, ancak düşmanların işine yarar. 
Zaten MDD'ciler bunu iyi bildiklerinden öyle yapıyorlar anlaşılan. 

Kongre delegeleri başından sonuna kadar ne düşünüyorlarsa, hangi tarafı eksik ve yanlış görüyorlarsa, Türkiye devrim çizgisi sıl anlıyorlarsa, onu özgi 


ce dile getirmişler, eleştiriler yapmışlardır. e Dışardaki MDD  tahrikine rağmen, 


MDD tezini doğru bulan delegelere en ufak bir baskı yapılmamış, sözleri bir kere olsun kesilmemiştir, Kısaca- sı Manisa kongresi de İzmir, Antalya, İzmit kongreleri gibi sosyalistlere yakışır bir ağırbaşlılıkla tamamlanmıştır. 
Kongredeki tartışmalar sonucunda doğru devrimci çi; ginin Sosyalist Devrim olduğunu gören bazı delegeler dürüst bir şekilde MDD saflarından kopmuşlardır. MDD ci şarlatanları şaşkına çeviren bu durum, aynı zama! 
da partimizin hayatiyetini göstermesi bakımından da son derece ilginçtir. Manisa kongresi T.İ.P. in sosyalist raydan sapmama azmini bir kere daha kanıtlamıştır. İşte 


bu türlü -kongrelerdir ki T.İ.P. i selamete kavuşturacak, partimizin derlenip toparlanmasını sağlayacaktır. 
Yoksa yalan ve iftiranın arasında, faşist (o baskıların yarattığı tozbulutlu içinde yapılan sosyalist bir partinin kongrelerinden ne beklenebilir.? Böylesine anti-demokratik ve karmakırışık bir ortamda sosyalist partinin yönetimini burjuvazinin kazanması işten değildir. 

TİP, Merkez Yürütme Kuru- 


lu Üyesi Turgut Kazan, 58- kişehir il kongresinde aşağıdaki konuşmayı yapmıştır.. 

«Bugün dünya sancılı bir dünya durumundadır. Amerika emperyalizmi hem uzak do-Kuda hem de orta doğuda ağır yaralar almaktadır. Emperyalizm her geçen gün sonuna doğ-Tu yaklaşmaktadır. Türkiye'de de emperyalizm ortağı hakim sınıflar telaşa yapılmışlardır. 
Bütün amaçları sömürü düzenini ayakta tutmaktır. Bunun için çeşitli zorbalıklarå ve oyunlara baş vuruyorlar, Bunun için faşist baskıları gittikçe artırmak istiyorlar. Böyle bir durum biz sosyalistlere büyük görevler düşürüyor. Hepimiz bütün demekratik ogüçlerrin birleşmesine çalışmalıyız. Hepimiz partiyi güçlendirme çabasına canla başla katılmalıyız. 

AAmaçladığımız devrim işçi Sınıfı öncülüğünde bütün emekçilerin iktidara sahip çıkmalarıdır. o Yapılacak iş parti teşkilatını o sağlam-disiplinlisbilinçli kılmaktır. Önümüzde zor günler vardır, Bu zorlukları yenmek, emperyalizmin oyunlarını tesirsiz hale getirmek ve devrimi gerçekleştirmek hepimizin ödevidir. Bu da ancak disiplinli ve doğru çizgide ilerleyen Sosyalist bir Parti İle gerçekleşecektir. ONUN İÇİN bütün sosyalistlerin Partiye iştenlikle sarılmaları ve onu her türlü güçlüğü yenecek bir kıvama o kavuşturmaları şarttır. 
Sosyalizmin bir tek yolu vardır O da sağlam-disiplinii-bilinsel sosyalizmin çizgisinde mücadele veren bir partiye sahip olmak ve bu parti çatısı altında kavgaya katılmaktır. Ancak bu parti aracılığıyla halk yığınları politik uyanışa varacak ve ancak böylece İktidara işçi sımfı öncülüğünde omekçiler ağırlığını o koyacaktır. 
Sosyalistlerin görevi bunu sağlamak olmalıdır. Ve hiçbir sosyalist bu görevi savsaklamamandir, 

ÇAĞIMIZ emperyalizmin ðlüm çağıdır. Halk yığınları da ülkemizde mutlaka teşkilatlanıp iktidara sahip (olacaklardır. 


SOÖMÜRÜCÜ SINIFLARIN YENi OYUNLARI : 


ŞÖVEN MİLLİYETÇİLİK 


Gün geçtikçe marifetleri belirginleşen hakim sınıf sözcüleri işçi ve emekçi sınıflar üzerinde sürdürdükleri baskıların, kre- di yolsuzluklarının, ilerici gençlere karşı hazırladıkları tertiplerin açığa çıkmasından duydukları rahatsızlığın dayanılmaz hale gelmesi üzerine, tezgahladıkları formüllere bir yenisini kat- 


Baştarafı Sayfa 1 de reketi, gerçek yüzünü son olaylarla bir kez daha açığa vurmuş ve faşist yöntemleri benimsemiş bir küçük burjuva anarşizmi olduğunu belgelemiştir. 
Son il kongreleri ise, Türkiye İşçi Partisi'nin ne kadar sağlam bir sosyalist yapıya sahip olduğunu bir kez daha ispat etmektedir. Sosyalist devrimciler taarfndan kazanılan son beş il kongresinin alınışı bunun yeni kanıtıdır. Özellikle Manisa İl Kongresinin, MDD'cilerin kaleleri olarak ilân ettikleri bu ilin kongre: nin, MDD'cilerin kâğıt üzerindeki hesaplarını alt üst ederek ve bütün çarpıtma gayretlerine rağmen, sosyalist devrimciler tarafından açık farkla kazanılması, partinin sosya- 


list gücüne hepimizin inancını pekiştiren bir olaydır. 


İşçi sınıfının bilinçli direnişi ve partimizin sosyalist gücü geleceğe olan sarsılmaz umudumuzu daha da güçlendirmektedir. 
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tilar, ve kamuoyunda «Doğu illerimizde bağımsız devlet kurmak amacı ile ayaklanma haayan komünist kürtler» imajı yaratmaya kalkıştılar. 


Burjuvazinin en yetkili sözcüsü durumundaki bir İstanbul 

gazetesinin «Cumhurbaşkanı parti liderleri ile yaptığı konuşmalarda Demirel'in istifasından değil ayaklanma hazırlayan komünist kürtlerden bahsetti» mealindeki haberini KOÇ partisinin aym çizgideki beyanları izledi. Yetkili A.P. lilerce yazdırıldığı ısrarla söylenen bu ha- beri açıkça tekzip etmeyen Cumhurbaşkanı ise daha sonra başka iki gazeteye verdiği beyanlarda meseleyi başka bir düzeyde ve «Anayasanın Ülke bütünlüğüne , ilişkin 3. maddesi açısından ortaya koydu. İlk ha- beri veren gazete ise sonraki günlerde yayınına devam ederek Amerika ve Rusyanın Barzani- ye yaptığı yardımları ve gerek milliyetçi kürtçülüğün gerekse solcu kürtçülüğün bağımsız. bir Kürt devleti peşinde olduğunu ileri sürdü. 


Hakim sınıfların bu maksatlı olduğu açıkça sırıtan yeni kampanyasını sosyalistler dikkatle izlemelidirler. Doğu illerimizde Kürt ash vatandaşlarımıza karşı Anayasal hakları da çiğneyen bir terör havası estirerek ve onları ordu ile karşı karşıya getirmeye çalışarak, bir taraftan kendi sömürü düzenini gizleyecek yeni olaylar çıkartmaya çalışan ve diğer yandan da bölgedeki ağaların ve beylerin çıkarlarını okşayan burjuvazinin işçi sınıfı öncülüğündeki sosya- 


list hareketi çeşiti siyasal 


şantajlarla yavaşlatmak siyaseti titizlikle izlenmeli ve bu modası geçmiş oyun açığa çıkarılmalıdır. 


Biz sosyalistler Doğu sorunu üzerindeki görüşümüzü bir çok kereler hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde ifade ettik. 
Bu sorunun etnik yanının ağır bastığını, doğudaki vatandaşlarımızın sorunlarının ancak Türk asıllı ve Kürt asıllı burjuvazi ve feodal artıkların iktidardaki ağırlıklarının tasfiyesi yani s05- yalist bir düzenin kurulması ie çözülebileceğini belirttik. Tezimizin hem doğulu vatandaşlarımız üzerinde etnik yapılarından ötürü baskı kurulmasına yönelik şöven milliyetçiliğe, hem de bunun bir uzantısı olarak ve bu baskıdan istifadeyle doğulu emekçileri sosyalist mücadeleden koparıp ters yönde bir şöven milliyetçiliğe itmeye çalişan mahalli bey ve ağalara karşı olduğuna şüphe yoktur. 


Önemle altı çizilmesi gereken bir nokta da doğudaki kürt vatandaşlarımıza karı yapıla cak olan baskıların Anayasamızn bütünlük ile ilgili maddesidüştüğüdür. 
Zira karşıt göven akımlar esas itibariyle haksız baskılarla ye- 


ne tamamen ters 


gerir. Demek oluyor ki Anayasamızın 3. maddesine filli bir geçerlilik o kazandırmanın. İlk şartı Anayasanın eşitlik İlkelerine aykırı tutumlara başvurmamak ve doğudaki Kürt tandaşlarımızın etnik özelliklerini saygıyla karşılamaktır. 


va- 


Bütünlük ve birlik ancak bu 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şekilde gerçeklik temeline oturtulabilir, 


Asıl bölücülük iflâs etmiş etmiş olduğu apaçık ortaya çıkmış olan etnik özelliği inkâr ve baskıya dayanan yanlış doğu politikasının 1970 “Türkiyesi şartlarında tekrar sahneye koymaktır, 

Böyle bir politika denemesi ülke bütünlüğümüz bakımından 


büyük bir tehlikedir. Ülkemizin birlik, bütünlük ve selametinin 


temel garantisi siyasi sınırlarımız içinde yaşayan Türk, kürt ve diğer bütün halkların (etnik gurupların) kardeşliğidir. 


Son Haber 


Baştarafı Sayfa 1 de barikatları arasında ve keşif çakları altında İstanbul'a doj 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mektedirler.. Ayrıca 


Ümraniye'deki vericisi kontrol) altına, alanmıştar. 
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